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Wellen was het epicentrum van de Bokkenrijders in Zuid-Limburg.

Van 16 juni 1774 tot 5 februari 1776 werden 36 Bokkenrijders uit

Haspengouw veroordeeld, waarvan 31 Wellenaren. 27 van hen werden

terechtgesteld in de Bonderkuil, op de grens van Wellen, Kortessem

en Alken.

Herbeleef de geschiedenis van de Wellense Bokkenrijders tijdens deze

fietstocht, die je naar de belangrijkste locaties van het Bokkenrijders-

verhaal brengt. Scan de QR-codes op de stopplaatsen en hoor wat er

op die plekken zo’n 250 jaar geleden gebeurde.

De route start op het fietsknooppuntennetwerk en

sluit aan op de Bokkenrijdersroute vanaf De Bottelarij

in Ulbeek. Volg de bordjes van de Bokkenrijders langs

de stopplaatsen. Na De Bonderkuil sluit je terug aan

op de fietsknooppunten, tot je terug bent bij Het

Hemelsveld. Een naam met een illustere connectie

met de Bokkenrijders...

Veel plezier op jullie tocht!

Paul & Diantha

Start- & eindpunt: Logies Het Hemelsveld, Alken
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Hoeve Wouters

Stop 1: Hoeve Wouters & De Bottelarij

Welkom in Ulbeek. Hoeve Wouters was in 1774 een hoeve in

eigendom van Jan Wouters. Het was hier dat Bokkenrijder Joannes

Van Muysen op 2 januari 1774 een brandbrief legde. Die brandbrief

werd de belangrijkste en beruchtste van de hele bokkenrijders-

geschiedenis. Het was de enige brief waarin de naam ‘Bokkenrijders’

effectief vermeld werd: “De duivel jaagt ons… Nu kunt gij weeten

hoe de Bockereijders leven; door duivels ingegeven, regeeren wij”.  

Jan Wouters moest zijn geld leggen in Oetersloven, in de buurt van

de kapel. Wouters liet zich echter niet afdreigen en betaalde niet.

Joannes Van Muysen daarentegen betaalde het neerleggen van zijn

brandbrief met zijn leven.

Als deze spannende start al hongerig maakt, kan je terecht bij het

eigenzinnige eetcafé ‘De Bottelarij’ vlak naast Hoeve Wouters.
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De kapel van Oetersloven wordt ook wel de kapel van de Bokkenrijders

genoemd. Jan van Muysen, een klompenmaker uit Wellen, had een

brandbrief gelegd aan de boerderij van Jan Wouters uit Ulbeek en eiste

een grote som geld, zoniet zou zijn boerderij in brand worden gestoken. 

Het geld moest gelegd worden in een kuil bij de kapel. Wouters

herkende Van Muysen echter, dit ondanks diens vermomming. Jan van

Muysen werd op 1 april 1774 als bokkenrijder aangehouden en op 16 juni

van datzelfde jaar in de Wellense Bonderkuil onthoofd.

De Kapel van Oetersloven

Stop 2: De Kapel van Oestersloven
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Dit was de plaats waar de Wellense Bokkenrijders hun plannen

smeedden. De herberg werd uitgebaat door Katrien Billen,

echtgenote van klompenmaker Jan Lycops die volgens het gerecht

één van de spilfiguren van de Bokkenrijders was.

Beiden werden ter dood veroordeeld. Katrien Billen was de enige

vrouwelijke Wellense Bokkenrijder die veroordeeld en

terechtgesteld werd.

Stop 3: Herberg De Pluim

Herberg De Pluim

BOKKENRIJDERS

ROUTE

Dorpsplein Wellen

Sta even stil aan het Dorpsplein van Wellen. Hier vind je een

overzicht van de waargebeurde Bokkenrijdersgeschiedenis van de

Haspengouwse gemeente.



De OLV-Hereboom was de laatste levende getuige van de Bokkenrijders. 

De legende zegt dat de Bokkenrijders hier in deze “Lievehereboom”

vergaderden. En dat er een holte in de boom was die zo groot was dat

men er een tafel in kon zetten waaraan vier mensen konden kaarten. 

Deze eik dateerde van omstreeks 800 en was zowat de oudste boom van

ons land. In 1859 werd deze boom na een hevige herfststorm door-

midden gescheurd. Enkele meters verderop werd een nieuwe boom

geplant. Helaas werd een hevige windstoot ook hem in 2009 fataal.

Onze-Lieve-Hereboom

Stop 4: Onze-Lieve-Hereboom
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De Bonderkuil is de meest lugubere plaats in de geschiedenis van de

Bokkenrijders. Hier vonden de terechtstellingen plaats van de

opgepakte Wellenaren, waarbij ze onthoofd, gewurgd, geradbraakt of

levend verbrand werden. De executies hadden plaats onder een grote

belangstelling. Zelfs de kinderen werden uit de scholen gehaald om

dit vreselijke gebeuren mee te maken. 

Vanaf De Bonderkuil sluit je aan op knooppunt 144, op weg terug

naar Het Hemelsveld. Deze naam heeft ook een connectie met de

Bokkenrijders: Drossaerd Hollanders, verantwoordelijk voor het

oppakken en terechtstellen van de Bokkenrijders, woonde in Alken

op Kasteel Hemelsveld. 

Stop 5: De Bonderkuil

De Bonderkuil
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Paul & Diantha

Hulzenstraat 13

3570 Alken

+32 (0)11 96 27 60

+32 (0)473 80 39 13

info@fietsendoorlimburg.be

www.fietsendoorlimburg.be
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Inhoud met dank aan:

Johnny Put

Gemeente Wellen


